
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool 
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September 2009 

In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp  

40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed met dit onderwerp bezig te zijn werden deze lessen op 

verzoek van de voorganger geschreven.  

De lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen 
Kijk ook op onze website voor meer informatie en bestellingen 

www.kindermenu-online.nl 

kinderbijbelstudies@gmail.com 

 

 



INHOUD 
 

 

 

 

Les 1 SAULUS ONDERWERG NAAR DAMASCUS 

   GOD WIL JE AANDACHT TREKKEN 

 

Les 2 ELIA SPREEKT NAMENS GOD 

NET ZO GEWOON ALS WIJ EN GOD ANTWOORDDE ZIJN GEBEDEN 

 

Les 3 DAVID WAS EEN MAN NAAR GODS HART 

   GOD AANBIDDEN BOVEN ALLES 

 

Les 4 HANNA VERTROUWDE OP GOD 

GOD DOET WAT HIJ BELOOFT 

 

Les 5 JOZEF IN DE GEVANGENIS 

   BEREID OM TE DIENEN 

 

Les 6 FILIPPUS LAAT ZICH LEIDEN 

   DE HEILIGE GEEST ALS LEIDER IN JE LEVEN 

 

 

 

 

 

 



Les 1 SAULUS ONDERWERG NAAR DAMASCUS 

    GOD WIL JE AANDACHT TREKKEN 

 

 

Doel: om te laten zien dat God de aandacht van de kinderen wil trekken zodat zij een 

persoonlijke ontmoeting hebben met Hem. Het initiatief komt van God. Saulus reageerde op Gods 

initiatief, van daar uit begon een relatie. 

 

Handelingen 9: 1 – 18 

Het verhaal wordt plenair behandeld. 

De nadruk wordt gelegd op een relatie en niet een religie. Saulus dacht dat hij goed bezig 

was. Hij was vaak in de tempel en bad veel, maar zijn vele werk en zijn gewoontes waren voor hem 

het naleven van de wet (religie) en er was geen relatie met God. 

Veel van onze kinderen zijn groot gebracht in christelijke gezinnen waar bepaalde (geestelijke) 

gewoontes worden aangeleerd. Dit is natuurlijk niet verkeerd – maar er is veel meer. 

Gods hart verlangt naar een relatie en niet naar religie. 

Veel kinderen weten best veel en komen met alle juiste antwoorden. Ze hebben een aangeleerde 

manier van bidden maar het idee dat ze een gesprek met God kunnen hebben en dat bidden 

eigenlijk een gesprek is, is voor velen onbekend.  

Voor veel volwassenen is dat ook nieuw! God komt met een initiatief. Hij wandelen elke dag met 

Adam en Eva. Hij trok de aandacht van Mozes door een brandende braamstruik. Op zich 

gebeurde dat vaak in de woestijn maar het bijzondere was dat de struik niet opbrandde!  

God wil een ontmoeting hebben met de kinderen.  

Het initiatief komt bij Hem vandaan en daar mogen de kinderen op reageren.  

Bij Saulus was het zo dat de hele richting van zijn leven veranderde door 1 ontmoeting 

met God. Daar kwam iemand anders aan te pas om hem daarin verder te helpen, Ananias. God trok 

zijn aandacht door een visioen en gaf hem een opdracht. Omdat Ananias naar Saulus toe ging 

gingen zijn ogen open (letterlijk) en begon hij te begrijpen dat het God was die hem had 

geroepen. Vanaf dat moment veranderde de koers van zijn leven. Wat een religie was werd een 

levende relatie. 

God verlangt naar zo’n levende relatie met de kinderen en het begint bij jou. 

God wil af van alle vast gewortelde tradities zonder leven. Die sluipen er heel makkelijk in en dat 

kan al op hele jonge leeftijd beginnen. 

In de komende weken wordt de aandacht gericht op het aangaan van een levende relatie 

met God. Als groepsleider kun jij dat niet forceren maar wel door gebed en voorbede doorbraken 

en overwinningen behalen. 

Het groepswerk gaat daarom heel anders dan jullie gewend zijn. 

Geen studie op zich maar praktijk – vanuit een relatie. 

Dit betekent voor jullie dat je je op een totaal andere manier moet voorbereiden.  

Niet als een ‘lesje’ dat je doorneemt, maar in Gods tegenwoordigheid. 

Geen religie maar relatie.  

Ik zou bijna zeggen: gooi alle gewoontes wat bidden betreft weg en begin opnieuw vanuit een 

hartsrelatie met Vader. Als jij niet een levende relatie hebt met God en als jij niet gewend bent 

om Zijn stem te verstaan gaat het ook niet lukken om dit bij de kinderen ‘aan te wakkeren’.  

In de 1e les gaat het om een ontmoeting met God en het besef dat God er altijd is, in je 

en om je heen. Hij wil niets liever dan een ontmoeting en het initiatief komt bij Hem vandaan. Hij 

heeft de eerste stappen gezet en het antwoord van jou en van de kinderen is zelf stappen te 

nemen richting Vader. 

De Heilige Geest overtuigt, een relatie kan je niet forceren, maar jij kunt wel de ruimte creëren 

om een persoonlijke ontmoeting  mogelijk te maken. 

Belangrijk is dat jij deelt met de kinderen hoe God jouw aandacht heeft getrokken en hoe jij in 

gesprek gaat met God. Deel met hen hoe God met jou spreekt. 



Here, u ziet alles van mij. U kent mij helemaal zoals ik ben. 

U weet het als ik weer opsta; vanuit de hemel weet U wat 

ik denk. U ziet waar ik heen ga en weet wanneer ik ga 

liggen.  

Alles wat ik doe is voor u bekend.  

Elk woord dat ik uitspreek kent u al, Here. 

U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij.  

Uw hand rust op mij. Het is voor mij onmogelijk dat te 

begrijpen. Het is zo wonderlijk, zo hoog. 

U hebt mij in de buik van mijn moeder gemaakt!  

Mijn hele lichaam werd door u geweven.  

Ik prijs U, omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt.  

Alles wat U doet is wonderbaarlijk. 

U zag elk van mijn botten, terwijl zij in het  

verborgene werden gemaakt. 

U zag mij al toen ogen mij nog niet konden zien.  

Elke dag van mijn leven stond toen al in uw boek 

opgeschreven.  

De kinderen mogen eerst gaan beseffen dat zij werkelijk belangrijk zijn voor God omdat 

Hij hen gemaakt heeft en hen al kende voordat zij geboren werden.  

Laat de kinderen vertellen hoe zij zichzelf zien – hoe hun zelfbeeld is – en ook wat 

anderen er over hen zeggen.  

 

Leg een A3 papier midden in de kring en schrijf zelf op hoe elk kind naar zichzelf kijkt.  

God kijkt heel anders naar de kinderen dan hoe zij naar zichzelf kijken. Hij wil vandaag hun 

aandacht trekken door hen te laten zien hoe belangrijk zij zijn voor Hem en hoe graag Hij met 

hen een relatie wil hebben. 

 

Zij krijgen Psalm 139 op een kaartje en een spiegel mee naar huis. 

Tijdens het groepsgesprek mogen zij die psalm voorlezen terwijl zij naar zichzelf in de spiegel 

kijken, zodat ze gaan beseffen dat de woorden speciaal over hen gaan.  

Na de tijd in de groepen is er de gelegenheid om vanuit de groepen te delen wat God in de 

verschillende groepen heeft gedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 dagen van GEBED 

Dagboek behorende bij de serie lessen en preken met dezelfde titel die van  

september – oktober 2009 werden gehouden in de Levend Evangelie Gemeente. 

Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK, tenzij anders vermeld. 

Samengesteld door Beryl Voorhoeve, Ilja Witte en Judith Maarsen. 

Gebaseerd op: 

40 dagen van GEBED – persoonlijk dagboek 

Uitgave van PDNetwerk; Neerpolderseweg 71a; 3381 JR Giessenburg. 

info@purposedriven.nl 

www.doelgericht.net 

 



Voorwoord voor de ouders. 
 

Persoonlijk dagboek 40 Dagen van Gebed voor kinderen van 4 t/m 13 jaar 

 

Beste ouders/verzorgers 

 

Hier het Dagboek voor kinderen, dat gebaseerd is op het dagboek 40 

Dagen van Gebed voor volwassenen. Dezelfde onderwerpen en Bijbelteksten zijn 

gebruikt, meestal uit de vertaling van Het Boek. 

Op deze manier kunnen jullie als gezin 40 dagen lang met elkaar bezig zijn 

om, niet alleen over gebed en de verschillende aspecten van ons gebedsleven te 

lezen en na te denken, maar door de opdrachten uit te voeren breng je gebed in 

praktijk. Het mooiste is als jullie dit als gezin gaan doen. 

Voor sommigen zullen er nieuwe aspecten van gebed belicht worden en 

zullen de opdrachten misschien erg spannend zijn. 

Waar het om gaat is dat er een diepere relatie zal groeien tussen jou en God de 

Vader. 

Dat is ook ons verlangen voor de kinderen en voor jullie als gezinnen. 

De kinderen hebben jullie als ouders nodig om hen hierin te stimuleren, hen de 

weg te wijzen en hen als voorbeeld er in voor te gaan. 

Ook wat de opdrachten betreft hebben de kinderen jouw hulp en 

aanmoedigingen nodig. Sommige opdrachten zijn bedoeld om met het hele gezin 

te doen. 

Er zijn opdrachten voor diverse leeftijden, maak ze passend voor je eigen 

gezin. Misschien wordt dit het begin van een nieuw traject in het beleven van het 

geloof met elkaar.  

Waar het om gaat is dat het een stimulans zal zijn voor jou en voor de 

kinderen om elke dag echt tijd vrij te maken. Zet het desnoods in je agenda en 

werk met elkaar aan je relatie met Vader, zodat je geloof nieuw en sprankelend 

wordt vanuit een intieme relatie en niet vanuit gewoonte of traditie.  

Het gaat je wel wat kosten: tijd, energie en een hoop enthousiasme! Maar het is 

wel de moeite waard! 

 

Heel veel zegen en plezier met elkaar in de komende 40 dagen! 

 

Beryl Voorhoeve 

 

 



Op een dag was Jezus 

ergens aan het bidden. Toen 

Hij daarmee ophield, kwam 

een van de discipelen bij 

Hem en vroeg: Here, wilt U 

ons leren bidden? 

 DAG 1  
Lukas 11:1Lukas 11:1Lukas 11:1Lukas 11:1    

 

 

 

 

De discipelen waren gewend  

    om in de synagoge (hun kerk) 

            te bidden. Maar toen zij Jezus  

                 gingen volgen zagen ze dat Hij heel 

anders bad dan wat zij gewend waren. Jezus ging vaak de berg op om alleen met 

Vader God te zijn in plaats van dat ze allemaal tegelijk in de synagoge gingen 

bidden zoals zij het geleerd hadden. De discipelen vonden het zo bijzonder om te 

zien hoe Jezus in gesprek was met zijn Vader en dat Hij niet alleen zelf aan het 

praten was maar tijd nam om te luisteren naar wat Vader God tot Hem wilde 

zeggen. Het was eigenlijk een gesprek dat ze samen hadden. 

Dat vonden de discipelen zo mooi dat ze aan Jezus vroegen om hen ook zo te 

leren bidden. 

ONTHOUD: 

� Jezus ging naar een plekje waar Hij alleen met Zijn Vader kon zijn 

� Hij sprak met God 

� Hij luisterde naar God 

 

Wil jij ook zo leren bidden? 

Dan mag jij in de volgende 40 dagen elke dag tijd nemen om alleen te zijn met 

God om met Hem te praten en naar Hem te luisteren. 

 

Bedenk een speciaal plekje waar jij elke dag tijdens de 40 dagen naar toe kunt 

gaan om alleen te zijn met God. Een plekje dat jij fijn vindt en waar jij met God 

kunt praten maar waar je ook stil kunt zijn om naar Hem te luisteren. 

Maak hiernaast een tekening 

van het plekje dat jij in je 

gedachten hebt. 

 

 

GEBED 

Jezus, ik wil leren om te praten met 

Vader God net zoals U dat deed en ik wil 

ook leren luisteren naar Hem. Wilt U mij 

in de komende 40 dagen helpen om zo te 

leren bidden? Ik wil op een nieuwe manier 

leren bidden zodat ik dichter bij U kan 

komen en U daardoor beter zal leren 

kennen. In Jezus naam, Amen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit mag jij ook aan God vragen: 

 

 

 

 

V=H -N      IE=I   +T      -V   -UR       -Z     +S            K=L           A=I   +DEN 

 

______    _______         ___             _______      ________   _________ 


